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De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam (Ahmadiyya gemeenschap voor het propageren van de Islam),
gevestigd te Lahore, Pakistan, is een internationale moslim-organisatie die zich wijdt aan het presenteren van
de Islam door middel van literair en missionair werk.

Door het continueren van de missie van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Moedjaddid van de 14e eeuw
Hidjra en Beloofde Messias, tracht de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam de oorspronkelijke liberale,
tolerante en rationele geest van de Islam te doen herleven. Deze organisatie presenteert de Islam als een grote
spirituele kracht om de morele hervorming van de mensheid te bewerkstelligen, en laat zien dat deze religie
nimmer een voorstander is geweest van dwang, het gebruik van fysiek geweld of het najagen van politieke
macht voor haar eigen ondersteuning.

Sinds haar oprichting in 1914 heeft de Anjuman een groot aantal hoogwaardige standaardboeken over alle
aspecten van de Islam uitgegeven en moslim-missies in vele delen van de wereld opgericht. Zij heeft de
allereerste Islamitische centra in het Westen gesticht, t.w. in Engeland (Woking) en Duitsland (Berlijn). De
door haar uitgegeven literatuur, die voor het grootste deel geschreven is door Maulana Muhammad Ali, is
onderzoek van de hoogste kwaliteit, zuiver gebaseerd op de oorspronkelijke bronnen van de Islam. Het heeft
veel verkeerde gedachten over de Islam rechtgezet en wereldwijd bijval gekregen voor zijn authenticiteit,
geleerdheid en dienstbaarheid aan het geloof.

Literatuur en gratis informatie over de Islam zijn te verkrijgen bij de uitgever.



Yoorwoord

Dit boek, De Betekenis van Soerah Fatihah, is de vertaling van het tweede kinderboek uitgegeven
door de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Lahore U.S.A. met als titel The Meaning of Surah
Fatihah. Hoewel er vele boeken zijn die kinderen de handelingen van het gebed aanleren, bestond
er behoefte aan een boek dat de gedachte achter de Salaat op een eenvoudige wijze uiteenzet, zodat
het voor kinderen goed te begrijpen is. Ik hoop dat dit boekje daar tot op zekere hoogte aan zal
voldoen.

Het is de bedoeling van onze Anjuman om een serie kinderboeken samen te stellen die gebaseerd
is op de Islam, om zo aan de grote vraag naar dit soort materiaal te voldoen. Alhamdulillah, een
geillustreerd boek voor kinderen van drie tot vijf jaar met Islamitische gezegden, gepubliceerd in
1994, is het eerste kinderboek in deze serie. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe boeken,
die spoedig verkrijgbaar zullen zijn. Insha Allah zullen ook deze in het Nederlands worden vertaald.

Het moet worden opgemerkt dat dit soort boeken essentieel zijn voor ieder moslimkind, en niet
voornamelijk bedoeld zijn voor gezinnen die relatief onbekend zijn met de Islam. Een omgeving
die het positieve Islamitische gedachtengoed aanmoedigt en versterkt, heeft een bijzonder goede
uitwerking op de beslissingen die kinderen maken. De principes die met behulp van dit materiaal
worden aangeleerd, zouden de kinderen moeten helpen om te gaan met conflicten en vraagstukken
waar zij in hun dagelijkse leven mee worden geconfronteerd. Desalniettemin is het van het grootste
belang dat ouders de lessen en de voorbeelden die in dit boek worden gegeven aanvullen met hun
eigen voorbeelden. Wanneer zulke lessen in een praktische vorm worden gegoten, zullen zij leiden
tot een voorbeeldige levensstijl die van bijzonder grote invloed op de kinderen zal zijn, en waar zij
zeer positief op zullen reageren.

Wij bedanken de vertaler, de heer Jeroen Rietberg, en mevrouw Samina Sahukhan voor hun
bijzondere bijdrage bij de totstandkoming van deze uitgave.

Mr. A.S. Hoeseni
Stichting Ahmadiyya Isha’at-i-Islam






In liethebbende herinnering aan mijn geestelijke gids en mentor
Hazrat Ameer Dr. Saeed Ahmad Khan Sahib, wijlen de president en
leider van de Lahore Ahmadiyya Beweging.

Mogen wij nooit zijn voorbeeldig karakter vergeten, als een waar,
nobel en oprecht dienaar van Allah, die de mensen motiveerde en
inspireerde tot het uitdragen van de Religie van de Islam. Zijn
vriendelijke en liefhebbende persoon zal voor altijd achterblijven in
deharten ende hoofden van degenendie het gelukheblben gehad
hem te kennen,

"Waarlijk behoren wij aan Allah, en tot Hem keren wij terug.”






Dit is het gezin Ali:

Hakiem en Amiena doen hun huiswerk en
hun moeder helpt hen.

Vader zegt, "Het is tijd voor het Maghrieb
gebed. |k ga de Adhaan geven."




Allemaal doen ze de Woedzoe, om
zich klaar te maken voor het gebed.

Hakiem, Amiena en hun
ouders vinden het heel fijn
om met het hele gezin
samen te bidden.




Het gezin verricht het gebed en allemaal vinden ze het fijn
om vader de Heilige Koran te horen voordragen.




Na het gebed vraagt moeder, "Kinderen, weten jullie waarom we vijf
keer per dag bidden?"

"Omdat Allah wil dat .
we dat doen", zegt Hakiem. / \




"Ja, dat klopt, maar we h jullie ook waarom Hij wil dat wij dat doen?" vraagt
moeder.

"Omdat we dan de hele tijd aan Allah denken", zegt Amiena.

"Ja, en omdat Allah Goed is en Hij wil dat we aardig zijn en geen slechte
dingen doen", zegt Hakiem nu.

"Dat klopt helemaal. Erg goed van jullie”, zegt moeder.




Dan zegt vader, "Daarom is het heel belangrijk dat we goed nadenken over
wat we zeggen in het gebed en de woorden echt begrijpen. Goed, kunnen
jullie nu samen de Soerah Fatihah voor ons opzeggen?”

"Ja hoor", roepen ze allebei blij.
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5
? Bi-smi-llahi-r Rahmaani-r-Rahiem.

1. Al-hamdoe li-llahi Rabbi-l-’aalamien,
2. Ar-Rahmaanir Rahiem,

3. Maaliki jaumi-d-dien.

4. Ijja-ka na’boedoe wa ijja-ka nasta’ien.
5. Ihdi-na-s-siraata-l-moe-stagiem,

6. Siraata-lladhina an ’amta ’alaihim,

E 7. Ghairi-1 magh doebi ’alai-him wala-d-daallien.
Q

' "In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige.
1. Geprezen zij Allah, de Heer van de werelden,
2. De Erbarmer, de Barmhartige,
3. Meester van de dag van het Oordeel.
4. U dienen wij en U smeken wij om hulp.
5. Leid ons op het rechte pad,
. 6. De weg van degenen aan wie U gunsten heeft verleend,
7. Niet van degenen op wie toorn is neergedaald, noch van degenen
die dwalen."

"Heel goed! Fantastisch!" zeggen vader en moeder.




"De Soerah Fatihah is heel belangrijk omdat het ons vertelt wie Allah is, en
hoe Belangrijk en Goed Hij is", zegt vader. Het vertelt ons dat Allah de enige
is Die we moeten aanbidden en de enige Die we om hulp moeten vragen.
Het allerbelangrijkste dat we aan Hem kunnen vragen is of Hij goede mensen

van ons wil maken, en geen mensen die Hem boos maken of die niet naar
Hem luisteren.



"In de Soerah Fatihah leren we ook dat het één van de hele goede dingen
van Allah is, dat Hij Rabb is. Dat betekent dat Hij niet alleen maar Heer is,
maar dat Hij er ook voor zorgt dat alles langzaam maar zeker volmaakt
wordt", legt moeder uit.

"Zelfs wij" vraagt Amiena.

"Ja. Kijk maar hoe Hij van alle
kinderen grote mensen maakt en hoe
Hij ons allemaal ook geestelijk tot

betere mensen maakt", zegt moeder.



"Hoe doet Hij dat?" vraagt Hakiem.

"Hij kan dat omdat Hij Barmhartig is", zegt moeder. "Hij is Rahmaan.
Dat is één van de dingen waaraan je kan zien dat Hij Genadig is. Het
betekent dat Hij zoveel van Zijn schepping houdt, dat Hij iedereen
alles geeft wat ze nodig hebben, zonder dat ze Hem daarom hoeven
te vragen. Uit Zijn liefde geeft Allah

bijvoorbeeld de zon, de regen en

de aarde waarin de boer eten kan T

laten groeien." ;




"Als de boer dan gebruikt wat Allah aan hem heeft gegeven", zegt vader,
"dan zal je weer merken dat Allah Genadig is, maar op een andere
manier. Nu is Hij niet Rahmaan, maar Rahiem. Dit betekent dat Allah
ervoor zorgt dat alles groeit en Hij de boer beloont met een goede oogst.
Zoals Allah de aarde aan de boer heeft gegeven, heeft Hij ons allemaal
de Heilige Koran gegeven. Als we de Heilige Koran goed gebruiken door
te doen wat er staat, dan zullen we geestelijk uitgroeien tot betere
mensen".




"Wat gebeurt er als iemand toch niet naar Allah luistert en slechte
dingen doet?" vraagt Amiena.

"Kijk", zegt moeder, "iedereen mag van Allah kiezen. Als je ervoor kiest om
goede dingen te doen, dan krijg je, net zoals de boer die goed voor zijn
planten zorgt, een beloning. Maar als je
voor slechte dingen kiest, zoals de boer
die niet voor zijn planten zorgt waardoor
ze dood gaan, dan zal je lijden onder de
gevolgen daarvan."

.

—————




"Allah doet dit om ervoor te zorgen dat alles in de wereld goed gaat. Zo
snappen de kwaaddoeners wat voor slechte dingen ze hebben gedaan.
Misschien dat ze dan spijt krijgen en het niet nog een keer doen", legt
vader uit.

"Misschien proberen ze de slechte dingen die ze hebben gedaan dan
weer goed te maken", zegt Hakiem.

"Dat heb je goed gezien, zoon", zegt vader.



"Straft Allah ons voor alle stoute dingen die we doen?" vraagt Amiena.

"Nee hoor, als je spijt hebt van wat je hebt gedaan en probeert het
niet nog een keer te doen, dan zal Allah je vergeven", zegt moeder.
"En in de Heilige Koran zegt Allah dat Hij dingen heel snel vergeeft en
dat Hij dingen ook steeds opnieuw weer vergeeft. Hij doet dat omdat
Hij Maalik (Meester) van alle dingen is, en de beste Rechter."



"En omdat Allah al deze perfekte eigenschappen heeft, zeggen we 'U
alleen dienen wij, en U alleen vragen wij om hulp™, zegt moeder. "Dat
betekent dat Hij de enige is Die het verdient om aanbeden te worden
en dat Hij de enige is Die ons kan helpen."




"Daarom vragen wij Allah ons op het rechte pad te leiden”, zegt vader.

"Je bedoelt dat wij net zo proberen te zijn als de mensen met wie Allah tevreden is?"
vraagt Hakiem.

"Precies", zegt vader, "net als de Profeten en de waarheidsgetrouwen en de goede
mensen. We willen niet zo zijn als de slechte mensen op wie Allah boos is, of als de
mensen die niet de juiste weg volgen die Hij hen wijst."

"Het hele gezin was erg blij dat ze over de betekenis van de Soerah
Fatihah hadden gesproken. Hakiem en Amiena letten nu beter op tijdens
het gebed. Ook proberen ze deze lessen iedere dag te gebruiken, zodat
ze betere mensen kunnen worden.
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